
 

   

 

Antwoorden week 6 

 

1) Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda 
Een frugivoor is een dier dat alleen maar fruit eet. In de tekst staat ‘Ik hou heel erg 
veel van fruit’ (spreekbeurt 19)   
 

2) Wat is kunst? 
Als we ons hoofd in een donkere kast zouden zetten kan er volgens de schrijver geen 
licht meer bij. Dan gaat het hoofd dood.  Van verveling. Blz. 135   
 

3) Spijt! 
De redacteurs van de schoolkrant maken een nieuwe rubriek voor de schoolkrant 
namelijk ‘Pesten is voor lozers’ met een bijbehorende campagne tegen pesten.   (Blz. 
43 en 44)  

 

4) Takkenhoofd 
'Het is alleen..... soms klink je precies als opa.' (Blz. 155)   
De ouders van Sofie lachen omdat Sofie soms klinkt als opa als ze iets zegt.   
 

5) Niets te verliezen 
Romee (p.111)  
 

6) Julia en de haai  
Een blauwe bloemetjesjurk. (blz. 157)   
‘Mama was jonger, droeg een blauwe bloemetjesjurk, losse haren en armen om haar 
bolle buik geslagen.’    
 

7) De jongen die giraffen laat blaffen 
Elsa en Amelia mogen blijven (blz 170)   
 

8) Films die nergens draaien 
De naam ‘Kano’ komt uit ‘Mortal Kombat’ en was het karakter waarmee Cato altijd 
speelde tegen Dikkie (p.246) (1/2 punt). Mevrouw Kano blijkt eigenlijk Cato te zijn 
geweest, ze heeft dus al die tijd met zichzelf staan praten. (p.246).      

9) Laser Game  
Hij sprong van de ene naar de andere steiger, is hierbij gevallen en brak zijn rug. (blz. 
123-124 & 128)   
‘Hij brak zijn rug.’ (blz. 123)   
‘Hij sprong gewoon van de ene naar de andere steiger. Het was levensgevaarlijk.’ (blz. 
124)   
‘Ik dacht dat ik wel van de ene naar de andere steiger kon springen. Ik heb geluk 
gehad dat er nog een kleinere steiger tussen stond. Anders was ik al die meters naar 
beneden gevallen…’ (blz. 128)   



 

   

 

  
  

10) Het magische verbond 
Er zitten drie snoepjes in. Hierdoor gaan Charlie en Eline alles vergeten van wat er is 
gebeurd. Robin niet want hij is immuun voor de stoffen in het snoepje. (blz. 258-259)  

 

Veel succes!    

 

   

 


